
In november van 2023 kochten ze een 4x4 met een daktent op en begon de rollercoaster pas echt. Quinn van school halen, spullen verkopen, uitschrijven uit Nederland,
... Er moest heel veel worden geregeld maar het enthousiasme om Nederland te kunnen verlaten gaf hen de energie om door te gaan. 6 maart 2024 was het eindelijk
zover! Vermoeid maar euforisch vertrok het gezin richting het zuiden. Bestemming : FREEDOM! Ook Quinn was heel enthousiast, ondanks dat hij zijn vrienden, school,
familie en huis moest achter laten. Hij keek enorm uit naar dit nieuwe avontuur samen met mam en pap. Een huis achter laten is niet zo moeilijk als je het thuisgevoel
mee kan nemen. Desondanks blijft het een grote stap die je niet zo maar in één keer kan zetten. Dat ondervonden QSQ ook. De stap van huis, baan, school naar werkelijk
LEVEN in een auto bleek toch nog iets meer een uitdaging dan vooraf ingeschat. Daarom besloten QSQ om toch ook af en toe te verblijven op een camping, o.a. dus op
Ibiza, in een B&B of een appartement.

Family for Freedom!
Onverwachte wendingen leiden vaak naar nog mooiere momenten en ontmoetingen dan wanneer alles loopt zoals gepland. De plannen om in April, eerder dit jaar,
met 12 personen 2 weken in een wisselende bezetting te overnachten in een finca in Santa-Eularia in Ibiza veranderden last-minute toen bleek dat er maar enkele
vrienden zich die periode konden vrijmaken. Zelf had ik mijn vlucht al gebooked maar dus nog geen verblijf, buiten een mondelinge overeenkomst m.b.t. de
desbetreffende finca. Mijn ouders en kids zouden de tweede week komen en nog een paar vriendinnen lukte het wel om enkele dagen tot een week te komen
verblijven in Ibiza. Last-minute, zo'n 2-tal weken voor vertrek, dan maar beslist om opnieuw te verblijven in de knusse bungalows op Cala Nova Camping waar ik reeds in
2019 en 2020 verbleef. Die last-minute wijziging zorgde ervoor dat ik weer nieuwe mensen leerde kennen, toevallige reisgenoten, waaronder Rose Elizabeth, die ik op FB
leerde kennen 48 uur voor vertrek en die mij de eerste 2 nachten (ik arriveerde 10 april maar de camping ging pas 12 april open) liet slapen in haar hotelkamer waar zij
"toevallig" een extra bed had staan. In diezelfde FB-groep, of was het een andere (?), leerde ik ook Querijn kennen die een oproep deed naar leuke plekken om te
kunnen kamperen in de daktent op hun 4x4. Samen met zijn vrouw Simone en hun zoon Quin die thuisonderwijs kreeg. Mijn kids, die toen ook nog thuisonderwijs
volgden, waren nog op komst en het leek mij vooral voor Seth ook leuk om een Nederlandssprekende speelkameraad te hebben op de camping en het strand.

Spontaan, zoals altijd, reageerde ik op hun oproep en raadde Cala
Nova aan als verblijfplaats. En zo kwam het dat ik enkele dagen later
het supertoffe gezin uit Zaandam leerde kennen. Querijn, Simone en
Quinn, laat ik ze gemakkelijkheidshalve QSQ noemen, waren een
maand eerder uit Nederland vertrokken op weg naar meer vrijheid. Ze
hadden in de zomer van 2023 beslist dat ze klaar waren voor een
nieuwe stap om dichter bij en mét de natuur te gaan leven en meer
zelfvoorzienend en dus ook onafhankelijk te zijn. Die drang naar vrijheid
speelde al langer in hun hoofden maar er waren nog wat beren op de
weg, in de vorm van angsten en twijfels die moesten overwonnen
worden.
Oorspronkelijk was hun plan om een Tiny House over te kopen in
Harderwijk en daar off grid te gaan leven door o.a. gebruik te maken
van zonnepanelen, waterfilters en een droogtoilet. Ze zetten hun eigen
huis in de verkoop via Funda en zouden de Tiny House overkopen en
gaan wonen op het stuk grond waarop die gestationeerd stond. Alleen
bleek er geen toestemming te zijn van de gemeente om dat stuk land
over te nemen. Een andere plek vinden om de Tiny House te zetten
lukte niet waardoor ze genoodzaakt waren om de aankoop af te blazen.
Klein detail : hun eigen huis was ondertussen wel verkocht en plots
leek het idee van hypotheekvrij te gaan rondreizen heel aanlokkelijk en
besloten ze dus om dat te gaan doen.
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Na een 3-tal maanden On the road te zijn begonnen ze er stillaan aan te wennen en hun ritme te vinden. Het leven onderweg was een leerproces dat ze met hun
drieën tegelijkertijd konden meemaken. Dit samen doen maakt je gezin veel hechter, zo vertelde Querijn, en je leert elkaar ook beter, anders, dieper kennen. Quinn
deelt nu ook écht alles met zijn ouders. Je maakt elkaar mee. De huidige samenleving mist net dat deeltje "samen", want doordat ieder apart zijn eigen verplichtingen,
of pleziertjes heeft zoals job, school, hobby's, vrienden, ... groei je juist uit elkaar omdat je elk je eigen (be)leefwereld creëert. Als je met je hele gezin samen bent de
hele tijd dan wordt je hechter. Je vormt dan als het ware een mini-community of mini-tribe. Ook de vrijheid die ze al reizend ondervonden was overweldigend. Tuurlijk is
het waanzinnig fijn om zelf te kunnen bepalen waar je heen gaat, hoe lang je daar blijft en hoe je je dag indeelt. Toch blijft het een uitdaging om je aangeleerde
werkmodus achter te laten. Er is niemand die je dwingt om iets te doen maar je eigen gewoontes of misschien wel schuldgevoel (doe ik wel genoeg?), zorgen er soms
toch voor dat je jezelf dingen gaat opleggen die eigenlijk niet hoeven. Op zo'n moment is het belangrijk dat je als man en vrouw elkaar hierin kan steunen en herinneren
aan het feit dat je nu vrij bent.

Ook voor Quinn is het super dit te mogen meemaken. Zijn leerproces beleeft hij nu niet zittend achter
een bankje, starend naar een bord met wiskundige formules of grammatica-regels op, maar in het échte
leven. Hierdoor heeft hij o.a. zijn angst voor honden overwonnen, leerde hij zwemmen in water waar hij
eerst weg van liep en werd hij socialer omdat het in een niet-verplichte omgeving kon. Ondertussen zijn
QSQ ook gestart met een blog en een website zodat vrienden en familie op de hoogte kunnen blijven van
hun reizen en ervaringen. Tevens hopen ze ook anderen te inspireren om hun eigen gevoel te durven
gaan volgen. Datgene wat wij, Salvatore en ikzelf, in onze theatervoorstellingen, en met onze events en via
deze GN4Y!-krant dus ook trachten te doen.

Family for Freedom = Eigen Vrijheid = Anderen Inspireren

Toen het Tiny House plan van QSQ niet door kon gaan en ze dus richting
vrijheid vertrokken waren, was hun eerste bestemming Spanje waar een
vriend van hen woonde. Iets in hen had het gevoel dat ze in het Middellandse
Zee gebied een stukje grond zouden vinden waar ze later iets op konden
starten, maar het werd al snel duidelijk dat dat stukje land zich niet in Spanje
bevond. Daar flowde het alleszins niet hun richting uit. Toen ze verder reden
kwamen ze op een gegeven moment terecht in Italië, meer specifiek in Puglia,
waar alles net wel bleek te kloppen. Het gevoel zat goed en alles verliep vlot.
Al bij het derde stukje grond dat ze gingen bezoeken was het daar, dat zalige
gevoel van : "This is it!". En wat nog mooier was was het feit dat in Italië het
thuisonderwijs is opgenomen in de grondwet en dat alle lesmateriaal ter
beschikking wordt gesteld als je je kinderen dus zelf wil les geven.

Wat QSQ nu willen gaan doen met het stuk grond dat ze gekocht hebben is 2-ledig. Ze willen hier een
thuis-BASIS gaan vormen en binnen enkele jaren een eigen retreatcenter op starten waar er o.a.
mogelijkheid is voor meditaties, ecstatic dance, tantra, ... en dit terwijl ze zoveel mogelijk
zelfvoorzienend willen zijn. Italië mag dan misschien hun basis-terugkeer plekje worden, het is (nog) niet
de bedoeling om er te gaan settelen. Ze zijn nog steeds aan het verder reizen door de Balkan, Monte
Negro, ... en genieten nog volop van de flow van het vrije leven. Wat inkomsten betreft zijn er voorlopig
nog geen zorgen omdat ze nog spaargeld hebben na de verkoop van hun huis en hun spullen in
Nederland. Maar wachten tot alles op is is natuurlijk ook geen ideaal plan dus zijn ze al wel gestart met
de mogelijkheid van online coaching sessies te geven. En Simone is alvast volop aan het manifesteren dat
alles wat ze willen doen en creëren op de juiste moment en de meest geschikte manier op hun pad
komt. Zo hebben ze ook al ontdekt dat een bedrijf vestigen in Italië nog minder interessant is dan in
Nederland wat inkomstenbelasting betreft, maar in Georgië je bedrijf registreren is dan weer ideaal.

Zo zie je maar dat, datgene wat ik in de
introductie van dit verhaal reeds vertelde,
onverwachte wendingen altijd leiden tot
nieuwe ontdekkingen en ons automatisch het
beste resultaat zullen opleveren. Tenminste
als we durven ons gevoel volgen en durven
vooropgezette plannen en ideeën loslaten
door open te staan voor wat de universe voor
ons in petto heeft. Als jullie geïnspireerd zijn
geraakt door het verhaal van QSQ dan
kunnen jullie hen volgen op instagram via
familyforfreedom. Ikzelf doe dat alvast nog
steeds en daardoor weet ik dat ze
ondertussen ook reeds in Praag zijn geweest,
de stad waar ze elkaar 14 jaar geleden
leerden kennen. En momenteel, terwijl ik dit
aan het typen ben, bevinden ze zich ergens in
het midden van Duitsland. Hoe mooi kan het
leven zijn wanneer je durft te kiezen voor
jezelf en de vrijheid waar je recht op hebt!

Thuis op wielen van QSQ
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